METEM  tarafından  TÜBİTAK  4006 


İlçemiz.  Şehit  Po¬ 


lis  Ahmet  Yaşar  Mesleki  ve  Teknik  Eğitim 
Merkezî  tarafından  9 
Mart  2015  Çarşamba günü  3  gün  sürecek  olan  TÜBİTAK  4006  Silim  Fuarı  açıldı 

Ezbercilikten  uzak 


eğitim  modelinin  örneği  TÜBİTAK  4006  fuarında  31  proje,  S  bölüm projeleri  okul  bahçesinde  Cuma  gününe kadar  halkın  ziyaretine açık  tutulacak.  Birbirinden  güzel  ve  ilgi  çeken  projeleri  tüm  va- 


Bilim  Puan  açıldı 


tandaşlarm  da  gerinesi sağlanacak.  Bilim  fuarı öğrencilere  bilimi,  bilimsel  düşünceyi  ev araştırmayı  sevdirmek amacı  ile  düzenlendiği vurgulanırken,  Yöreye ait  delikli  ekmek  ve faydaları,  Tanıtma  tik, Taşova'da  meydana gelen  nüfus  hareketleri,  nedenleri  ve  çözüm önerileri.  Enerji  tasarrufu  ile  İlgili  projeler  ziyaretçiler  tarafından dikkatleri  çekti. 

İl  Milli  Eğitim  Müdürü  Hüseyin  Güneş; '"Bakanlığımız  TÜBİ¬TAK'LA  değişik  şekil¬ 


lerde  protokoller  yaparak,  bu  öğrencilerimizin  bilim  alanındaki anlayışlarını,  kavrayışlarını  geliştirmek.  Bilimsel  düşünmelerini ve  bilimsel  olarak  bir şeyler  ortaya  koyabilmelerinin  ön  çalışması yapmalarına  vesile  olmak  amacı  ile  değişik 
çalışmalar  yaptı.  4006 
Bilim  Fuarları  dediğimiz  bir  fuar  anlayışı  İle okullarımızda  proje fuarları  açma  yoluna 
gitti.  Amasya'mızda  26 
tane  okulumuz  bu  projede  yer  aldılar.  20  yakın  projenin  Taşova- da  bir  okulda  sergilen¬ 


diğini  görüyoruz.  Umu-  ne,  gelişimine  katkı  ya-  Programdan  sonra yoruz  ki,  düşünüyoruz  pacak  projeleri  hazır-  davetlilere  yemek  ik- ki,  yarın  ülkemizin  do-  layan  çocuklarımız  ola-  ramı  yapıldı, nüşümüne,  değişimi-  çaktı r.jr dedi. 
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Belediye  Kadınlar  Günü kutlama  programı  düzenledi 


Atatürk  Bulvarı  sil  baştan yenileniyor 


* 


Belediye  Başkam 
Bayram  Öztürk,  8  Mart. 
Dünya  Kadınlar  Günü münasebetiyle  kahvaltı  programında  kadınlar  g  ünü  nü  kutla  nd  ı. 

B  Mart  2016  Salı günü  saat  00.00  da  Oğretmerıevi  yemek  salonunda  Kadınlar  onuruna  verilen  kahvaltıda Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk,  Başkan yardımcısı  Kadir  Aydoğanr  sivil  toplum  örgütlerinden  temsilci  Fer ve  her  kesimden  bayanlar  katıldı. 


Kadınlar  onuruna verilen  yemekli  kutlama  programında  konuşan  Belediye  Başkanı Bayram  Üztürk;  "Sizi er başımızın  tacısınız,  tacı olmaya  da  devam  edeceksiniz.  Hepinizi  yürekten  kutluyorum. 
Her  başarılı  erkeğin  arkasında  bir  başarılı  kadın  vardır.  Bunu  da  özellikFe  söylemek  istiyorum.  Gündemdeki konu  hakkında  kadına uygulanan  işkenceleri şiddetle  kınıyorum. 
Kadına  şiddeti  önle¬ 


mek  amaçlı  kamu  kurumlan  olarak  hükümetimizin  belirlediği kanunlar  çerçevesinde şiddet  uygulayanların hak  ettiği  cezayı  almaları  için  elimizden geleni  yapacağız,  tenab-ı  Allah  blzleri  iki  eşit  varlık  olarak  yaratmıştır.  Kadın  ve  erkek olarak  eşit  haklara  sahibiz.  Kadının  veya  erkeğin  birbirinden  üstünlüğü  yoktur.  Maalesef  uygulamalarda  olumsuz  örnekler  yaşanmaktadır.  Her  şeye rağmen  bugün  bir  takım  engeller  asılmış, belediyemizde  ış-Kur elemanı  olarak  çalışan bayanlarımız,  devlet kurumiannda  memurlarımız,  başbakanlık yapmış  bayanlarımız ve  bakanlarımız  var. 
Dünya  ülkelerine  göre kadına  önem  veren  bir milletiz.  Tarihimizdeki örnekler  topl  umumuz¬ 


da  kadına  verilen  değer  açısından  önemlidir.  Kadına  seçme  ve seçilme  hakkı  yine  top-I  umu  m  uzda  öncelik  olarak  yer  alır.  İlçemizde  bile  ?  mahalle  muhtarından  birisi  kadındır,  bu  da  çok  önemlidir,  Daha  iyi  noktalara gelmek  dileği  ile  hepinizin  kadınlar  gününü kutluyor.  Ailenizle  sağlıklı.  Huzurlu  bir  yaşam diliyorum/' dedi. 

Belediye  Başkanı 
Bayram  Üztürk,  iki  yıllık  görev  süresi  İçerisinde  Taşova'da  yapılan  çalışmalar  hakkında  açıklamalarda  bulundu.  Mart  ayı  sonu  Itibari  ile  Belediye  düğün  salonunda  yapılacak  değerlendirme toplantısına  kadınlan da  davet  etti. 

Program  kadınların  sohbet  havasında karşılıklı  soruları  İle devam  etti. 


Samsun  Karayolları  7.  Bölge  Müdürlüğüme  ait  Atatürk Bulvarı  {Samsun  caddesi)  yol  ve  tretuar  çalışmaları  başladı. 

5  Mart  2016  Cumartesi  günü  Atatürk Bulvarı  {Samsun  caddesi)  tek  yönlü  olarak trafiğe  kapatıldı.  Adnan  Menderes  köprüsü ile  İmam  Hatip  Lisesi 
önüne  kadar  1060 
metre  uzunluğundaki Atatürk  Bulvarı' nın yenilenmesi  için  Samsun  Karayolları  7. 
Bölge  Müdürlüğü 
2015  yılında  ihale  yapmıştı.  Asfalt  öğütücü  İş makinesi  25  cm  derinliğinde  hafriyat  temizleme  çalışmalarına başladı.  Atatürk  Bulvarımdaki  çalışmaların 
2  ay  gibi  kısa  sürede 
tamamlanması  planlanıyor. 

Samsun  Karayolları  7.  Bölge  Müdür Yardımcısı  Selçuk  Ur- 


çar;  "Taşova  şehir  içi geçiş  yolunun  ihalesi 
2015  yılda  yapılmıştır. 
Yaklaşık  1.1  Km  uzunluğ  unda  ki  şehir  geçi  şlmlzl  toprak  tesviye, bordür- parke  düzenleme  çalışmaları  yapılacak  olup,  2  ay  içerisi  nde  teslim  edilecek. 
Yaklaşık  olarak  Taşova'ya  2  milyonluk  bir yatırı  m  yapı  İmiş  olaca  k ve  İnşallah  açılışına  da geleceğiz,  "dedi. 

Çalışmaları  yerinde  inceleyen  Bele- 


Gztürk;  "Taşova'da ciddi  bir  atılım  ve  yenileşme  çalışmaları  devam  ediyor.  Bu  gün  itibari  ile  Karayolları kendi  imkanları  ile  Taşova  şehir  içi  Atatürk Bulvarı  asfaltlama  çalışmalarına  başladı.  İnşallah  Taşova'nın  makus  tarihini  yenmek  üzereyiz.  Taşova'nın  bütün  caddelerinde;  doğalgaz.  Yeşil  ırmak  ıslahı,  parke  ve  kaldırım çalışmaları  tüm  hızı  iie sürüyor."  Dedi 


SAVANORA 
AYIBI 


Destek  ve  Yolaçan’da seçim  var 


Bir  gazetemizin  3.  sayfasının  ali  tarafına küçük  puntolarla  yazılmış  bir  haber;  "Savarona'da fuhuş  davasında  S  hapis".  Yat  ın  resmi  ve  üzerinde okuyucuya  kısa  bir  not.  "Savanına  Atatürk'ün ömrünün  son  günlerini  geçirdiği  yattı"... 

Sa varana,  Amerikalı  bir  iş  adamı  taraf rndan kızı  için  Almanya  Hamburg 'ta  yaptırılmış.  İ93B’de Cumhurbaşkanı  yatı  olarak  kullanılmak  üzere alınmış.  Atatürk  bu  yatta  54  gün  kalmış.  Bu  gemi daha  sonraları  1951-  19S5  yılları  arasında  Deniz Harp  Okulu  öğrencileri  ve  deniz  subaylarının eğitiminde  kullanılmış, 

fiDtSTOfni  söylta  2‘dftJ 


Yolaçan  köyü  muhtarı 5a  kir  Yolaçan1  ın  ölümü ve  Destek  köyü  muhtarı  Mehmet  Köksal'ın, İlçe  İdare  Kurulu' nun 1B  Şubat  2016  tarih  ve 


13  sayılı  kararı  île  görevden  uzaklaştırılması  nedeni  ile  Yolaçan  ve Destek  köylerinde muhtarlık  seçimi  yapılacak. 

İlçe  Seçim  Kurulu 'nun  4  Mart  2016 
tarih  ve  94  sayılı  kararına  göre  5  Haziran 
2016  Pazar  günü  yapılacak  seçimle  Yolaçan  ve  Destek  köyü seçmenleri  sandığa  giderek  yeni  muhtarlarını  seçecek. 


Sayfa:  2 


TAŞOVA  HAVADİS 


15/03/2016 


istiklal  Marşının  kabulü  ve 


Mehmet  Akif  'i  anma  gecesi  düzenlendi 


İlçemizde  12  Mart İstiklal  Marşı’nın  kabulünün  $5.  yılı  Mehmet  Akif Ersoy'u  Anma  Günü  düzenlenen  törenle  kutlandı. 

Süleyman  BursalI Anadolu  Sağlık  Meslek Lisesi;  salonunda  İstiklal Marşının  S  S,  yıl  dönümü nedeniyle  düzenlenen  program,  saygı  duruşu  ve İstiklal  Marşı1  m  izin  okun¬ 


masıyla  başladı. 

İlçe  Milli  Milli  Eğitim  Müdürü  Mustafa  Tümer  yaptığı  konuşmada "■Zaman  zaman  okullarımızda  bu  vatan  topraklarının  her  bir  metre  karesinin  her  karışının  şehit kanları  ile  sulandığını  1- fade  etmekteyiz.  Delki bazıları  bunları  bir  hamaset  olarak  görebilir.  Belki 


bunları  kuru  bEr  sözden ibaret  olduğunu  zannedebilir.  Ancak  tarihimize baktığımızda  1Û7 1  Malazgirt  savaşından  Dursa 'mn fethine,  İstanbul'un  fethine,  oradan  Çanakkale ve  Kurtuluş  savaşlarına ve  günümüz  1974  Kıbrıs Barış  harekatına,  bugünlerde  Cizre'de,  Silopi'de Surda  Nusaybin'de  bir çok  vatan  haininin  vatan topraklarımızda  gözü  olduğunu  biliyoruz.  Bu  toprakları  vatan  yapmak  için şehit  düşen  kahraman Mehmetçiklerimizi  görmekteyiz. 

Bu  vatan  kolay  kolay  elde  edilmemiştir.  Bin yıldan  uzun  bir  süredir her  karış  toprağı  şehit ka  nla  n  ile  su  lan  iniştir. 

İstiklal  Marşımızın her  bir  satın  nda,  her  bir dörtlüğünde  işte  bu  milli mücadele  ruhunu  görü¬ 


yoruz. 

İstiklal  Marşı1  m tzda Mehmet  Akif  Ersoy'un  ifade  ettiği  gibi  hiçbir  zaman bu  m  İllet  esir  edilememiştir,  edilemeyecektir. 

Bizim  kırmızı  çizgimiz;  vatan  ve  millet sevgisidir  ve  bu  topraklarda  Hakk'ı  hakim  kılma çizgisidir"  dedi. 

Program,  tiyatro  ve skeçler,  şiirlerin  okunması,  Mehmet  Akif  Ersoy'un hayatını  anlatan  slayt gösterisi,  ilçe  genelinde yapılan  istiklal  Marşını  en güzel  okuma  yarışmasında  dereceye  girenlere ödüllerin  verilmesi  ile  sona  erdi. 

Programa,  Kaymakam  Kudret  Kurnaz,  Belediye  Başkanı  Bayram Öztürk,  kurum  müdürleri, öğretmen  ve  öğrenciler katıldı. 


ŞİİRLER 


TAŞOVA'NIN  UMURUNDAMI Günde  on  şehid  geliyor Feryat  arşa  y ü  kse  I  iyor Ana -bacı  çığrışıyor Taşova'nın  umurunda  mı? 

Ça  lışıyor  pavyo  n  I  a  rı Oynuyor  da  kadınları Şehidlere  saygı  var  mı Taşova'nın  umurunda  mı? 
Pavyonlarda  tüm  densizler Soyuluyor  hergeleler Aileden  hep  gizlerler Taşova'nın  umurunda  mı? 

Taşova 1  n  m  ku  ru  mları Tıkamayın  kulakları Sizde  duyun  acı  Fan Taşova'nın  umurunda  mı? 
Cümbüş  olur  alem  olur Katlanmak  da  çok  zor  olur Saçmalığı  kim  durdurur Taşova'nın  umurunda  mı? 

On  dört  yıldır  yozlaştılar Hem  i  yüzsüz  hem  arsızlar Vatansızlar  bayraksızlar Taşova'nın  umurunda  mı? 
Göz  yu  mmay ı  n  ha  ram  l  ara El  koyun  siz  pavyonlara Yol  verinde  kadınlara Taşova'nın  umurunda  mı? 
Ocaklara  ateş  düştü Analarda  çok  hüzünlü Um  u  rsa  ma  z  var  çok  dürzü Taşova'nın  umurunda  mı? 
Şu  evlilik  programlan Esir  a  Idıi  n  sanları Uyuşturdu  şu  yoz  halkı Taşova'nın  umurunda  mı? 
Kanallar  da  pavyon  gibi Düşü  rd  ü  ler  ka  Eiteyl 


METEM’deıı  bir  başarı 


Ani  lüfyd 


haberi  daha 


İlçemiz  Şehit  Polis Ahmet  Yaşar  Mesleki  Ve Teknik  Eğitim  Merkezi  Müdürlüğü  tarafından  9  mart Çarşamba  günü  yoğun  ilgiyle  karşılanan  4Û06  TÜBİ¬TAK  Bilim  Fuarı  düzenlenmişti,  Fuar  etkinliği  henüz bitmeden  fuarda  sergilenen projelerden  ikisi  Samsun Bölge  Fuarına  davet  edildi. 

Okul  Müdürü  Osman Uysal;  "Fuarda  sergilenen projelerden  danışmanlığım Bilişim  Teknolojileri  Alanı Öğretmeni  Nazım  Emre Şe ayılmaz' m  yaptığı  Bitişim Teknolojileri  öğrencileri  Olcay  Coşkun  ve  Vahit  Kara 'mn  "Kar  da  Yağsın  Dolu da  "adlı  projeleri  ile  Elektrik Elektronik  Teknolojileri  A- 


lanı  öğretmeni  Serdar Toker'in  danışmanlığını yaptığı  Elektrik  Elektronik Teknolojileri  Alanı  öğrenci¬ si  Alı  Cingöz  ün  'Cep  Telefonu  Kullanarak  Uzaktan  Elektrikli  Ev  Aletlerini  Kontrol  Edebilme'  adlı  projeleri Samsun  Bölge  Fuarı' na  çağrıldı.  Amasya  İlinden  Samsun  Bölge  Fuarına  çağrılan toplamda  sekiz  projeden ikisinin  okulumuzdan  olması  okulumuz  ve  Taşova  adına  gurur  verici  bir  badi  sediri' dedi. 

Bilindiği  üzere  başarılı  bulunan  projeler  önce Bölge  Fuarlarına,  sonra  da Ankara’da  düzenlenen  Bilim  Fuarlarına  davet  ediliyor. 


Atalay  ailesinin  üzüntülü  günü 


Soran  var  mı  şehidleri Taşova'nın  umurunda  mı? 
Sebep  y  e  n  i  Tü  rkiye  'di  r Kazanan  da  rantiyedir Peki  Kütük  nerededir Taşova'nın  umurunda  mı? 

Turg  ut  der  ki  acı  durum Kan  içinde  güzel  yurdum Tabutlarda  şehid  oğlum Taşova'nın  umurunda  mı? 


İlçemiz  Arpa  d  e  re  s  i köyünden  merhum  Kadir  Atalay’ın  eşi,  Necmi,  Necmettin  ve  Levent  Atalay'm anneleri  Hatice  Atalay  (B5) vefat  etti. 

Uzun  sütedir  rahatsızlığı  nedeni  ile  tedavi 
görmekte  olan  merhume,  7 
Mart  2G16  Pazartesi  günü hayatını  kaybetti. 


Merhumenin  cenazesi  7  Mart  Salı  günü  Arpaderesi  köyünde  öğle  namazını  müteakip  kılınan  cenaze  namazının  ardından  köy kabristanlığında  toprağa verilmiş  olup,  merhumeye Cenab-ı  Allah'tan  rahmet, kederli  ailesi  ve  yakınlarına baş  sağlığı  dileriz. 


Niyazi  Binici  son 


yolculuğuna  uğurlandı 


Aslen  Kızgüldüren  köyünden  olup,  ilçemizde  40  yılı aşkın  süredir  kasaplık  yapmakta  olan  Niyazi  Binici  (67) hayatı  m  kaybetti. 

9  Mart  2016  Çarşamba 
günü  saat  18.00  sıralarında  işyerinde  kalp  krizi  geçiren  Niyazi  Binici  vefat  etti. 

Kemal  Binici 'nin  babası 


NEyazJ  Binici' nin  cenazesi,  10 
Mart  2016  Perşembe  günü Merkez  Çarşı  camiinde  ikindi namazı  sonrası  kılınan  cenaze namazının  ardından  Doğu  mahallesi  kabristanlığında  toprağa  verilmiş  olup,  merhuma Cenab-ı  Allah'tan  rahmet, kederi!  ailesi  ve  yakınlarına başsağlığı  dileriz. 


SAVANORA  AYIBI 

ıjl .  âCrylûdCm  d&vûr'nl 

Dünya  ahvalinin  insani  gidişatını  izliyoruz.  Bazılarının derdi  "fly atatır.  Onların  satamayacağı  şey  yoktur.  Ne  bulurlarsa satarlar.  Bazılarının  derdi  "değeri'dir.  Onlar  değerlerine  fiyat biçtirmezler.  Şahsiyetleri,  kimlikleri,  kutsalları  vardır.  Her  şey satılık  da  değildir,  kiralık  da  değildir. 

Antalya'da  Jandarmanın  düzenlediği  baskınla  fuhuş  için yurt  dışından  getirilmiş  13  kadının  ve  yatı  günlüğü  50  bin  dolara kiralayan  Kazak  iş  adamının  göz  altına  alındığı  fuhuş  haberiyle gazete  sütunlarına  düşen  Sa varana  adlı  yatı  kiraya  verenler  bu haberi  okuduklarında  nasıl  bir  duygu  içinde  oldular  diye  merak ediyoruz. 

Geçmişten  günümüze  kalan  her  şey  ben  tarihim,  "ben geçmişin  konuşan  diliyim  ve  doğru  sözlü  şahidiyim"  der. 
Savarona1  da  bunlardan  biri.  Üzerinde  tarihin  izleri  olan  bir ütkenin  kurtarıcısının  son  günlerini  geçirdiği  bir  gemiyi  hangi şuur,  hangi  idrak  kiraya  verilmesi  kararını  almıştır. 

Bizler  mazinin  bize  bırakmış  olduğu  bu  yadigara  bakarak ferahlarken,  bir  mazi  kıyımı,  bir  tarih  kıranı  gördüğümüzde hüzün  duyuyoruz.  Hüzünden  de  öte  kabullenemiyoruz.  Nedir  bu mazi  düşmanlığı.  Anlamakta  güçlük  çekiyoruz. 

Mustafa  Kemal  Atatürk  ismi  ve  düşüncelerinden rahatsızlık  duyan  bir  zihniyetin  "Atatürk'ün  şahsında somutlaşan  isminin  manevi  kimliğine  uygun  olmayan davranışlar  içinde  kullanımım  yasakla ri1  koşulu  protokol maddesini  görmezden  gelerek  "Antalya'da  Savarona' ya  Fuhuş Operasyonu"  haberleri  ile  bir  ülke  kurtarıcısı  liderinin  manevî hatırasını  kirletenler  bu  ülkeyi  bize  vatan  yapanlara h  ürm  etsizli  k  etmişlerdir. 

Kadim  kültürümüzde  öyle  demiyor  mu  körü  körüne  hiç kimseden  nefret  etme  ve  hiç  kimseye  hayran  olma,  İnsanları tanı.. 


"Yaradı lanı  hoş  gör, yaradan  ötürü” 

Atatürk'ü  anlatmak  bu  sayfalara  sığmaz  ama  bir  gazete köşesinde  okuduğum  bir  anektod  ona  verilen  değerin güzelliğini  ve  Atatürk  sevgisini  anlatıyordu:  "Bizim  nesli GalatasaraylI  yapan  Taçsız  Kral  Metin  Oktay  Galatasaray'da kaptanlık  yaptığı  zamanlarda  yazı-tura  yapılacağı  vakit  hep bura  dermiş.  Sebebini  de  şöyle  açıklıyormuş;  "Varsın  Atamın si  l  üeti  yere  değ  meşin! " 

Babadan  kalma  bir  dolmakalem,  annenin  ördüğü  bir kaşkol  kadir  kıymet  bilen  çocukları  için  çok  şey  ifade  eder.  O kalem  belki  babanın  çocuğuna  miras  bıraktığı  öğütleri hatırlatır.  Annenin  ördüğü  kaşkol  da  annenin  şefkatli sıcaklığını,  anne  kokusunu  hatırlatabilirken  bize  bir  yurt kazandıran  Mustafa  Kemal  Atatürk'ten  kalan  Savarona 'yı  bizler gazetelere  düşen  bu  utanç  haberleriyle  mi  hatırlayacağız. 
Çocukluktan  İlse  çağlarına  Atatürk  sevgisiyle  nice  bayramlar yapan,  şiirler  okuyan,  sınıfları  süsleyen  bir  nesle  Atatürk'ten kalan  bir  hatıra  olan  Savarona'yı  bu  gibi  süfli  haberlerle gündeme  taşıyanların  yaptığı  bu  hürmetsizliği  kınıyoruz. 

Gazi  Mustafa  Kemal  Atatürk'ün  isminin  lekelenmesine  izin verilmemelidir.  Savarona  adına  ve  ruhuna  uygun  olmak  üzere müze  olarak  korunmalıdır.  Savarona'nın  yeri,  Ata 'sini  son  terk ettiği  Do  İma  bahçe  Sarayı  olmalıdır.  Savarona  "Türk  Denizcilik Müzesine  dönüştürülüp  halkın  ziyaretine  açıl  malıdır. 

"İti  barda  cimrilik  yapılmaz"  diyenlere  hatırlatıyoruz. 


Genel  Kurul  ilanları: 170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20t00  TL Tüzük  ilam:  300  TL (Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 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Destek  Derneğine  Desteklilerden  tam  destek 


1997  yılında  islan  bul -Kartal  Kurfallıda  kurulan  ve  bugüne kadar  hep  kirada  elan Dernek  hizmeti  veren Destekliler  Derneği  artık  kendi  binasında  hizmet  verecek. 

19  Kasım  2015 
günü  yapılan  olağanüstü  kongre  ile  Salih Turgut  başkanlığında oluşturulan  yönetim kurulu  karınca  gibi  çalışıyor,  Dernek  üyelerinin  de  katılımı  ile  bu  çalışmalar  ses  getiriyor. 
6  Mart  2016  Pazar  günü  gerçekleştirilen Demek  gecesinin  sunumunu  Dernek  Başkanı  Salih  Turgut  ve yönetim  kurulu  üyesi Barış  Gür  birlikte  yaparak  geceye  renk  kattılar. 

Salon  içerisinin  Atatürk  poster  ve  bayraklar  ile  süslenmesi dikkatleri  çekti.  Saygı duruşu  ve  İstiklal  marşımızın  hep  bir  ağ  ızdan okunması  güzel  bir  at¬ 


mosfer  oluşturdu. 

Dernek  Başkanı 
Salih  Turgut  misafirle¬ re  ve  dernek  üyelerine hoş  geldiniz  konuşmasından  sonra  dernek binasının  alınışı  İle  ilgili gelinen  noktayı  ve başlangıçtan  bu  ana kadar  ki  süreci  anlattı. 

Alınan  yerin 
4fl0. 000.00  lira  olduğunu  ve  iki  katlı  250  M2 olan  mülkün  derneğe hayırlı  olmasını  diledi. 
Başkanlığının  ilk  gününde  Vergi  boru  ile  irkildiklerini  ancak  Vergi dairesini  mahkemeye verdiklerini,  mahkemenin  bu  cezanın  iptali kararı  verdiğini  ardından  köyde  bulunan  köy parkının  ise  Milli  Emlak tarafından  ihale  edildiğini  ancak  dernek  olarak  ve  köy  Muhtarlığı¬ nın  destekleri  île  ihale¬ nin  yapılmasına  engel olduklarını  ve  bu  süreçteki  dernek  üyelerinin kenetlenmesinden  yola  çıkarak  mülk  alımı 


konusunda  bir  proje geliştirdiklerini,  bu  projenln  her  katılımcının 5.009,00  TL  ile  iştirak edeceğini,  bu  konuda tereddütleri  ortadan kaldırmak  adına  toplantılar  ile  üyelerin  aydınlatıldığını  sonuç  itibarı  ile  bu  İşlemin  tamamlandığını  dile  getirdi. 

Ver  alımı  İle  ilgili Komisyon  kurulduğunu  dile  getiren  başkan Salih  Turgut  "Ekrem Cingöz  ahimiz  her  daim desteklerini  gösterdi. 
Komisyona  da  başkanlık  yaptı  ve  an  itiban  ile uyum  içinde  çalışıyoruz.  herkesi  yakın  tarihte  devrinin  alınarak yapacağımız  açılışa bekliyoruz"  dedi. 

Gecede  bir  konuşma  yapan  A  DEF  Genel Başkanı  Saim  Diken "İşte  özlenen  tablo,  bu tabloyu  oluşturan  Başkan  Salih  Turgut  ve  yönetimini  tebrik  ediyorum.  Almış  olduğunuz 


yerinizin  de  hayırlı  olmasını  diliyorum.  Salih Turgut  dernekçilik  deneyimlerini  köyü  için icraata  geçmesine  yönelik  çalışmaları  yaptığını  bunda  da  muvaffak  olduğunu  görüyoruz.  Bu  örnek  çalış¬ 


ınız  tarafından  değerlendirilmesi  gerekir  diye  düşünüyorum."  dedi. 

Amasya  İl  Derneği  Başkanı  Aslan  Bankaya  yaptığı  konuşmasında;  "Değerli  hemşehrilerim  hepinizi  saygıyla  selamlıyorum. 
Dayanışmanın  örneğini dernek  etkinliğinde  yer alarak  gösterdiniz.  Veriniz  hayırlı  olsun  Başkan  Salih  Turgut  He  Amasya  İl  derneği  yönetiminde  birlikte  çalışıyoruz.  Siz  hemşehrilerimize,  futbol  turnuvasına  katılan  demeklerimize  ve  Destek  köyü Derneğimize  başarılar diliyorum"  dedi. 

Gecede  bir  konuşma  yapan  24,d  önem Amasya  milletvekili Ramis  Topa)  yaptığı  açıkJaması  ile  dikkatleri çekmeyi  başardı.  "Destek  köyü  başta  olmak üzere  tüm  Taşova'yı her  köyünü  karış  karış dolaştım.  Destek  ve  diğer  köylerimizin  sorunlarını  yakından  biliyorum.  Özellikle  ilkokul bahçe  duvarı  ve  çevre 


keden  arındırılması  konusunda  çalışmaların yapılmasına  ön  ayak oldum.  Devamında derneğinize  sahip  çıkarsanız,  köyünüze  sahip  çıkmış  olursunuz  " dedi. 

Gecede;  fantazi  arabesk  sanatçısı  Savaş Tuğra,  türküleri  bağla¬ ma  eşliğinde  söyleme¬ nin  güzelliği  de  bir  başka  diyen  Nezahat  Doğan,  Mehtap  Duma  ve şiirleri  He  Şair  Sami  Aslan  sahne  aidi. 

Ver  alımı  konusunda  ilk  sırayı  alan  oluşuma  inancını  gösteren  dernek  Üyesi  Fatih GüHkan'a  dernek  yönetimince  plaket  verilirken,  önceki  dönem  dernek  başkanlartndan  limit  Kaplan  ve  Bahri Ûz’e  emekleri  nedeniyle  yönetim  adına plaketler  taktim  ed  i  idi . 

Geceye  çok  sayıda vatandaşın  yanısıra, Amasya  24, dönem milletvekili  Ramis  Topal,  ADEF  Genel  Başkanı  Saim  Diken, 
ADEF  Genel  Başkan  Vekili  ve  önceki  dönem  A¬ 


ran  Sayar,  ADEF  Kurucu  Başkanı  ismet  Abacı, Amasya  İl  Demeği  Başkanı  Aslan  Sarakaya, önceki  dönem  Amasya 
İl  derneği  başkanı  Ahmet  Emir,  AmasyalI Şair  Sami  Aslan,  Amasya  İl  demeği  Başkan  yardımcısı  Duran Kaplan,  Amasya  Çevre köyleri  Demeği  Başkanı  Hüseyin  Mısır, GÖYDER  Başkam  Bayram  Zorgu  I,  Sarayözü Köyü  derneği  Başkam Turgay  Ünsal,  Gün- gören  CHP  ilçe  Başkan yardımcısı  Bayram  Gobel,  As  Amasyanm  sesi Ali  Osman  Kaymak, Ardıçlar  köyü  demeği başkam  İlhan  Şenol  ve Adem  Işjk  ve  çok  sayıda  dernek  yöneticileri  katıldı. 

Dernek  Vönetimi; 
Başkan  Salih  Turgut, Bşk  Var  Yusuf  Koksal, Başkan  Yard  Yaşar  Özalp,  Osman  Doğan, Musa  Al  pat,  Ali  Aksoy, Süleyman  Ürür,  Barış Gür,  Ahmet  Koksal,  Denetleme  Kurulu;  Rjfat Bulut,  Özer  Al  pat  ve Abdullah  Çömez'den  o- 


TAŞDEF  kongre 


öncesi  kahvaltıda 


buluştu 


2013  yılı  başlarında 
kurularak  resmiyet  kazanan Taşova  Dernekler  Federasyonu tTAŞDEFJ  yeniden  yapılanma süreci  için  ad  ı  m  attı . 

Yaklaşan  genel  kurul  için dernek  yönetici I erini.  G  Mart 201G  Pazar  günü  İstanbul  Eyüp Park  Karadeniz  Cafcdc  toplayan  TAŞDEF,  kahvaltılı  bir  isti'' şa  re  toplantısı  gerçekleştirdi. 

Toplantıya,  TAŞDEF  Kurucu  Başkam  Mahir  Doğru, 


EsenÇay,  Elmakırı,  Çaydibi, Kozluca,  Çakırsu,  Ballıca,  Yay' lasaray,  Alpaslan,  Devre,  Balkan  Türkleri  Derneği,  Dereköy, Belevi,  Özbaraklı,  Dereli,  Türk' mcndamı,  Kavaloluğu,  Ulu  köy, Kairsavul,  Dörtyol,  Yayladibi, Çalkaya,  Tekke,  Mercimek  ve Mlilkbükü  köyü  demek  başkan ve  yöneticileri  ile  gazetemiz adına  Sami  Aslan  As  Amasya adına  Müslüm  Söyler  ve  Ali Osman  Kaymak  katıldılar. 


Yeşilay  Haftası  ilçemizde  kutlandı 


Cumhuriyet  Ortaokulu  salonunda  saygı duruşunda  bulunulması ve  İstiklal  marşının  okunması  ile  başlayan  programa  Belediye  Başkanı  Bayram  Öztür  kMillî Eğitim  Müdürü  Mustafa Tümer,  Belediye  Başkan Yardımcısı  Kadir  Aydoğan, Milli  Eğitim  Şube  Müdürleri  Ahmet  Ergün,  Hamit  Yıldırım,  kurum  amirleri  ve  öğrenciler  katıldı. 

Sağlığa  zararlı  maddelerin  kullanımının  önlenmesi,  toplumun  bilinçlenmesi  adına  Yeşilay  Haf¬ 


tası’m  önemsediklerini belirten  oku]  müdürü  Selim  Balcı:  "Alkollü  içki,  sigara  ve  uyuşturucunun zararlarının  bilindiğini  ancak  buna  rağmen  insanlar bu  zararlı  maddeleri  tüketmeye  devam  etmektedir. 

Yeşilay  bütün  bu  zararlı  alışkanlıklarla  mücadele  eder.  Bu  kötü  alışkanlıkları  bırakmaları  için  ba¬ 


ğımlılara  yardım  eder,  fakat  alkol  ve  uyuşturucu  ile mücadeleyi  sadece  Yeşil Ay'dan  ve  devletten  beklemememiz  gerekir.  Geleceğimizi  teslim  edeceğimiz  evlatlarımızı  anne baba  ve  tüm  aile  olarak sahiplenmeliyiz"  dedi. 

Program  öğrenciler tarafından  hazırlanan  günün  anlamına  uygun  gösterilerle  sona  erdi. 
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Taşovaspor  tam  gaz  gidiyor 


Amasya  1.  Amatör 
Küme  2.  yarı  2 .  hafta  karşılaşmaları  12  Mart  2016 
Cumartesi  günü  oynanan karşılaşmalarla  sona  erdi. 
Şampiyonluğun  iki  iddialı takımı  Merzifon  Spor  ile 


Suluova  Gençlerbirliği Merzifon'da  oynadıkları maçta  yine  yenişemeyerek  2-2  berabere  kaldılar. 

24  puana  sahip  iki 
takımdan  Merzifon  averaj ile  liderliği  kaptı rmazkenr 


Merzifon  Gençler  biri  iğini Merzifon'da  Resul  2  ve  Salim  in  golleri  ile  1-2  yenen 
takımımız  Taşova  Spor  19 
puana  yükseldi.  4.  sıradaki  Merzifongücü  Yeni Çeltek  Spor  ise  Amasya 


Belediye  Sporu  Amasya'da  4-0  yenerek  18  puana  çıktı.  Ligin  2.  yansında ligden  çekilen  Gümüşhacıköy  Spor,  Amasya  Özel  tdare  Spor  karşısında  3-0 hükmen  yenik  sayıldı. 


Bursa  AmasyalIlar  Demeğinden  etkinlik 


Bursa  AmasyalIlar  Demeği  ve  Bursa  Osm  an - Kültür  ve  Yardımlaşma  gazi  Belediyesi  tarafından 


düzenlenen  kültür  etkinliği  Bursa'da  yaşayan  Amasya  ve  Taşova  I  ilan  bir araya  getirdi. 

Ördeklî  Kültür  Merkezinde  Kasım  Alper  Özdemir'i  n  şü  i  r  d  i  nletisi  ve  semâ gösterisi  ile  renklenen  programa  Onur  Macit  şiirlerle  güzel  sesiyle  eşlik  etti. 

Kasım  Alper  Özdemir program  sonrası  yeni  kitabı  Aşk  yüreğinde  saklı'yı hemşehrilerine  imzaladı. 
Özdemir:  bu  güzel  etkinliğe  destek  olan  Bursa Büyükşehir  8eled!yesir Ûsmangazi  Belediyesi  ve Bursa  AmasyalIlar  Derneği 'ne  teşekkür  etti. 


AmasyalIlar  Dernek Başkanı  Halil  Mantar  İse yeni  dernek  yönetimi olarak  kültürel  anlamda çalışmaların  devam  edeceğini  söyleyerek  katılımcılara  teşekkür  etti. 

Etkinliğe  Bursa  Vali Vekili  İbrahim  Avcı,  Bursa Büyükşehir  Belediye  Başkan  Vekili  Muhsin  Özlükıirtr  Siyasi  parti  ilçe  başkanları,  dernek  başkanlar),  Suluova  Eski  Belediye Başkanı  Mahmut  Boz,  Taşova  Eski  Belediye  Başkanı  Merhum  Süleyman Bursalı'mn  oğlu  Dr.  Mithat BursalI  gibi  bir  çok  iisim katıldı. 
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Kalorifer  Tesisat 
Orak  Dönüşümü 
Petek  teıııi/lenıe BOSCH  Kombi  liakmıı 

AkTAS  DOĞALGAZ  da  KAMPANYA 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MERKEZ:  Fevzi  Çakmak  Mah  Erek  Cad  No:  113-ERBAA ŞUBE:  Yeşilırmak  Mah.  Kadir  Torun  Cad  No:  31/A-TAŞOVA 


Mehmet  Sami  Taşova son  yolculuğuna  uğurlandı 


İlçemiz  Tekke  köyü  halkından  Ab  bas  Taşova'nın  oğ  ¬ lu,  Ahmet,  Mahmut  ve  Mustafa'nın  babaları,  Bekir,  Eazlı ve  Yusuf  Taşova’nın  ağabeyi Mehmet  Sam  E  Taşova  £68)  vefat  etti. 

12  Mart  2016  Cumartesi 
günü  tedavi  gördüğü  Samsun Tıp  Fakültesi  hastanesinde hayatım  kaybeden  merhu¬ 


mun  cenazesi,  13  Mart  Pazar günü  Tekke  Merkez  camiinde öğle  namazı  sonrası  kılınan cenaze  namazının  ardından Seyyid  vakkas  kabristanlığında  toprağa  verildi. 

Merhuma  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi ve  yakınlarına  baş  sağlığı  dileriz. 
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Öğrencilerimden  biri  bir  soru  yöneltmişti  bana.  Soru: Yorgunluk  en  etkili  nasıl  çıkar? 

Soru  esas  itibariyle  damdan  düşer  gibi  değ  Eldi  ama  dersin öyle  bir  yerinde  gelmişti  ki;  önceleri  klasik  ders  kaynatma yöntemi  olarak  algıladım...  Gülümsedim,  diğer  öğrencilerde anlamsızca  bakıştılar  ve  soruyu  yönleten  öğrenciye  dönerek alay  eder  gibi  gülüştüler.  Müdahale  ettim  ve  soruyu  soran öğrenciyi  mahcup  etmemek  adına;  -Evet,  güzel  bir  soru  dedim ve  cevabın  ı  veretim. 

Yorgunluk  en  etkin  olarak;  “ana  dizine  yatıp  yüzüne bakarak  çıkar"  dedim.  Sınıfta  anlamsız  bir  sükut,  biraz  sonra yerini  derin  brr  sessizliğe  bıraktı.  Pencereye  yöneldim  ellerimi pervaza  dayayarak  kısa  bir  dalgınlıkla  uzakları  kolaçan  ettim. 
Yüreğime  dökülen  ılık  bir  duygudan  sonra  derin  bir  nefes  akp kendimi  toparladım  ve  öğrencilerime  döndüm.  O  dalgınlığım, öğrencileri  de  bir  yerlere  götürmüştü. 

Karşılarına  dikildim  ve  kendimce  içten  bir  duygu  ile; 

“Şu  gurbet  ilinde  garip  kimseyim, 

Benim  senden  başka  kimim  var  anam? 

Sevincim,  güvencim  benim  her  şeyim; 

Senin  dilindeki  dualar  anam! 

Akşam  olur  gelir  garipodama. 

Türküler  söylerim  daya  m  r  cama. 

Bu  mevsim  vallahi  bahardır  ama. 

Bana  görünmedi  bu  bahar  anam!" 

Gırtlağımda  düğümlenen  duyguları  yutkunurken  İki öğrencimin  dalgın  gözlerinden  yuvarlanan  iri  taneli  birkaç damla  gözyaşı  bana  daha  fazla  şeyler  söyleme  fırsatı  vermedi. 

On  da  kikal  ı  k  za  ma  n  kı  rk  daki  kah  k  dersi  kaynattı  vesselam! 
Zaman  zaman  karşılaştığım  o  öğrencimle  tatlı  bir  anı  olarak bahsederiz  konudan . . . 

Kadın  en  çok  ana  olarak  kutsiyet  kazanır.  Bu  nedenle kadınlar  gününü  bu  yönüyle  kutlamak  istedik.  Kişisel  olarak  bir takım  günlere  özellik  izafesi  esas  itibariyle  tarzım  değil  ama yazmadan  da  olmuyor  işte.  Analar  günü,  babalar  günü, öğretmenler  gün  ü  v.s. 

En  önemlisi  hesap  günü!  Sanırız  hesap  günümüzü, anamızdan  alacağımızdua  ve  Allah'ın  inayeti  ile  kolay  kılarız. 

Kadınlar  günü  olması  nedeniyle  bir  cümle  ile  de  olsa dokundurma  yapmayınca  da  olmayacak.  Bu  tür  günleri  sokakta köpek  gezdiren  kokanaların  ideolojik  düşüncede  "demokratik tepki"  adı  altında  devletle  kavgalıları  destekleme  fırsatçılığı yapmalarını  da  lanetliyoruz. 

Özel  günleri  fırsata  çevirme  cingözlüğü  millet  nezdinde kabul  görmez,  akıllı  olmak  gerek. _ 

ZÂYİİ- 

Taşova  Nüfus  Müdürlüğünden  almış  olduğum  Nüfus Hüviyet  Cüzdanımı  kaybettim.  Hükümsüzdür. 

t- Nazı  m  Özcarı Kavalotuğu  Köyü 


ZAYİİ- 

BEKO /CASIO  499  SR  MF  AI5020M53  marka,  model  ve  sicil no.iu  ödeme  kaydedici  cihazıma  ait  ruhsatımı  kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Hüseyin  UysaJ 


